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Jezus volgen is geen religie

Met toestemming overgenomen van www.uitdaging.nl.

‘Jezus volgen is geen religie maar een levensstijl.’ (1) Dat zegt Kees Goedhart in het blad Zending

en Gemeente.

Hij signaleert rusteloosheid, leegte en brutaliteit als kenmerken van de in Matteüs 12 aangekondigde

verdorven generatie, waarmee gelovigen in deze tijd hebben te maken. ‘Haast, drukte en lawaai zijn de

drie grote dieven van rust en vrede,’ zegt hij. ‘Maar de grootste dief van vrede in het hart is de duivel

zelf.’

Die wil ook graag gebruik maken van de mens als huis. ‘Je kunt de prettige inwoning hebben van

Jezus, maar ook de ellendige van een boze geest,’ schrijft hij. Volgens hem hebben veel mensen er best

wat voor over gehad om de verkeerde bewoner kwijt te raken, bijvoorbeeld via een

rehabilitatieprogramma.‘ Daarna lijkt men even vrij, maar onderzoeken tonen aan dat gevangenen die

vrijkomen, heel gemakkelijk terug kunnen vallen in verkeerde gewoonten,’ waarschuwt Goedhart. ‘Het

heeft allemaal te maken met de leegte van de (harten van) deze generatie,’ constateert hij. (2)

Huis niet op orde

‘Demonen die worden uitgedreven, gaan naar mensen die hun huis niet op orde hebben,’ zegt hij

verder. Met degene, bij wie zij vervolgens intrekken,’ gaat het bergafwaarts,’ voegt hij eraan toe. ’Of je

dat nu herkent als demonisch of niet, je merkt dat er veel verkeerd zit. Jezus noemt de duivel een dief,

die komt om te stelen, te doden en te vernietigen.’(3)

Oorspronkelijke bron: het blad Zending en Gemeente, van de VEZ te Zwolle. De

redacteur van www.uitdaging.nl putte hieruit.

Nodig

En Jezus voegt aan die laatste woorden toe: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. (4)

Daarvoor heeft Hij zichzelf totaal gegeven. Hij is onze hoop op nieuw, bevrijd leven dat echt en eeuwig

is! Om dat te ontvangen, is het nodig, dat wij op onze beurt ons aan Hem overgeven en ons onder zijn

heerschappij stellen. (5) Jezus is Heer! (6)

Toevoeging onder ‘Nodig’ is van mij (AvdS).

Uit de Bijbel:

(1) Efeziërs 4:20.

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

(2) Matteüs 12:43-45.

Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar

hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt,

vindt hij het leegstaan [en] geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mee,

bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan

in het begin...
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(3) Johannes 10:10a.

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen.

(4) Johannes 10:10b.

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

(5) Hebreeën 10:39.

Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die naar het verderf brengt, doch met geloof , dat de ziel

behoudt.

(6) 1 Korintiërs 12:3.

... Jezus is Heer! ...
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